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Stam in Gent gaat ondergronds

Er 71t een

Wat verbergen de straten waarop
we wandelen? Het Stam zocht het
uit en legt 1n een rijjk gestoffeerde
tentoonstelling onze dubbel-
zinnige band met wat onder de
gfﬁﬂd 71t, bloOt. caruerine pe kock
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wereld onder de stad

at een heerlijke

scéne blijft het

toch: het mo-

ment waarop de

veel te nieuws-
gierige Alice het hol van het Witte
Konijn induikt. Met dat beroemde
fragment uit Alice in Wonderland
opent de expo Ondergronds in de
stad, een nieuwe tentoonstelling
van het Stam, het Gentse Stads-
MlSel.

De twee fragmenten, uit de Dis-
nev-tekenfilm en de stomme film
uit 1903, zetten de toon voor wat

zal volgen: het idee dat wat onder
de grond zit, al eeuwenlang de
verbeelding en de creativiteit van

zowel Kunstenaars als weten-
schappers triggert. Denk maar
aan de talloze horrorfilms die ge-
maakt zijn over kwaadaardige we-
zens die hun slachtoffer de diepte
in slearen. Of aan Reis naar hel
middelpunt van de aarde van Ju-
les Verne.

Maar wetenschappers raken
evengoed geprikkeld. Zo dacht de
17de-eeuwse geleerde Athanasius
Kircher nog dat er oceanen onder
de grond zaten. Dok 21ste-eeuwse
wetenschappers blijven nieuwe
ontdekkingen doen over wat on-
dergronds beweegt. Zo werd lang
gedacht dat alleen eencelligen op
extreme diepte konden overleven.

Tot een Gentse bioloog in 2011 een
piepklein wormpje ontdekte, op
1,3 kilometer diepte. De Halice-
phalobus mephisto werd ge-
noemd naar de duivel.

Raveparty's

De relatie van de mensheid met
wat diep onder grond zit, is altijd
ambivalent geweest. Het onder-
aardse is de plek waar het kwaad
zich verbergt, maar ook waar we
schuilen voor totalitaire regimes
en mogelijke kernrampen. We
trekken onze neus op voor zZijn rio-
len, maar begraven er tegelijk on-
7e doden en grootste schatten.
In elf zalen diept de tentoon-

stelling telkens een ander aspect
uit van wat er onder de grond zit,
van raveparty's en underground-
muziek over bankrovers die tun-
nels graven tot fatherg, die smur-
rie van haar, maandverbanden en
vet die in rioleringen vastkoekt.
Het plan om zo'n stukje fatberg
ook in het echt te tonen, werd snel
afgevoerd uit hygienische owver-
WegZingen.

De expo spit veel verrassende
kleine en grote verhalen over de
ondergrondse stad naar bowven.
Zoals de gigantische ijskelders die
de Gentse limonadefabriek Don-
ny-Baertsoen in de negentiende
eeuw had gebouwd in de Sint-Pie-
tersnieuwstraat om haar fris-
drank koud te houden. Het bedrijf
liet daarvoor grote blokken ijs uit
Scandinavié aanvoeren.

De expo stelt vragen
over ecologie en
stadsplanning. Wat
moeten we aanvangen
met al die onder-
grondse parkeer-
garages nu veel steden
de auto bannen?

Medelijden krijg je dan weer
met het skelet van Vulferus, een
segpede man van rond de vijftig
die in 1013 overleed en bijna een
millennium later werd opgegra-
ven tijdens de bouw van de nieu-
we parkeergarage onder het Gent-
se Sint-Pietersplein. Hij werd ge-
vonden met een grafsteen onder
zijn hoofd. Er staat: ‘Als me (...)
ziet, dan smeek ik je om me te la-
ten rusten.’ Die rust is hem helaas
niet gegund.

Damian Hirst

Met filmpjes, maquettes, tot de
verbeelding sprekende objecten
en foto’s maakt de expo een ver-
borgen wereld tastbaar. Er zijn in-
drukwekkende tekeningen wvan
een van de drukste metrolijnen in
Japan, en van de funderingen van

de wolkenkrabbers van New
York. Een van de pronkstukken is
een gedetailleerde maguette van
ondergronds Parijs die laat zien
welke wirwar aan tunnels er nog
allemaal onder het metronetwerk
schuilen. Die carriéres of mijnen
van Parijs werden tot eind negen-
tiende eeuw gebruikt om kalk-
steen en gips te winnen. Die stad
onder de Lichtstad is voor het pu-
bliek verboden terrein en erg ge-
liefd bij urban explorers.

Een fijne extra is de installatie
van het Gentse theatergezelschap
Studio Orka die kinderen en ou-
ders blij maakt. Wie door de knap
VvOrmgegeven tunnel wandelt,
hoort een luisterspel van dieren
die ondergronds leven.

Kelderkitsch

Soms wordt de expo behoorlijk
technisch, zeker wanneer het
over geologie en bouwmaterialen
gaat. Maar ook voor wie geen ar-
chitect of geoloog is, is de bood-
schap helder: we zijn ons kapot
aan het graven. Ondergronds in
de stad stelt pertinente vragen
over ecologie en stadsplanning.
Wat moeten we aanvangen met al
die ondergrondse parkeergarages
nu veel steden koning auto ban-
nen? En wat te denken van al die
rijke Londenaren die onder hun
peperdure woonst nog dunrdere
metersdiepe luxekelders laten
bouwen die de stabiliteit van de
historische stad ondermijnen?
Een inkijk in de Londense neo-
classicistische woonst van kun-
stenaar Damian Hirst toont on-
der meer een ondergrondse pri-
veébioscoop en een lift voor zijn
luxewagens die hij er stalt.

Tragikomisch zijn dan weer de
foto’s van de atoomschuilkelder
van een seventiesvilla in Las Ve-
Fas: als de wereld zou vergaan,
kan de eigenaar er kijken door ra-
men die fake paradijselijke uit-
zichten tonen. Er is zelfs aan een
ondergrondse barbecue gedacht:
een valse palmboom wvoert de
rooklucht af Kelderkitsch, het is
een genre apart.

‘Ondergronds in de stad” oopt
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