
 1796
 Tijdens de Goede Week valt de kerk-
haan naar beneden. In het beeldje ontdekt 
men een eed van trouw aan de Franse 
Republiek, geschreven door de pastoor. 

 1843
 De bewoners van het beluik 
‘Sasseblindeke’ vertrekken samen met de 
boot naar de voormalige Belgische kolonie 
Verapaz. Ze dromen van een luilekkerle-
ven, weg van de miserie in Gent.

 1864
 Bij de afbraak van de Tolhuissluis ont-
dekt men middeleeuwse grafstenen in de 
fundamenten. Ze worden ondergebracht 
in het Museum voor Stenen Voorwerpen in 
de ruïnes van de Sint-Baafsabdij.

 1866
 Tijdens de choleraplaag komen 919 
bewoners van Meerhem om het leven. Niet 
veel later wordt ‘de kwade gracht’ dicht 
gemaakt. 

 1880
 Pierre Lagrou, ijzerbewerker bij Carels, 
koopt een scheermes. Elke zondag 
scheert en kapt hij het hele beluik. Met het 
geld dat hij verdient koopt hij later het be-
kende kapsalon Lagrou op de Voormuide.

 1900
 De twaalfjarige misdienaar Albert 
Bruysse wordt betrapt terwijl hij ‘de geu-
zentempel’ (de protestantse schipperska-
pel) binnen stapt. Het levert hem een fi kse 
reprimande op. 

 1932
 Tijdens de kermis op het Neuseplein 
eet buurtbewoner Fonske Rodrigues 
zichzelf naar eeuwige roem. Hij wint de 
eetwedstrijd door 72 oliebollen te eten. 

 1942
 Tijdens een bombardement worden 
verschillende huizen rond het plein ver-
nield. De bevolking brengt bange nachten 
door in de schuilkelders op het plein. 

 1949
 De twaalfjarige Lily Castel danst ballet 
in haar beluik ‘De Grote Cité van Carels’. 
In de jaren zeventig verovert ze heel 
Vlaanderen met haar zangtalent. 

 1958
 Madame Billault van het Spaans 
winkeltje ‘Au Malaga’ rekruteert Spaanse 
dienstmeiden voor de Franstalige bour-
geoisie in Gent.

 1967
 De familie Alci arriveert in het beluik 
van de Bevelandstraat vanuit het Turkse 
Emirdag. Als één van de eerste Turkse 
families in Gent worden ze hartelijk verwel-
komd door de buren.

 1969
 In café ‘ ’t Zouafke’ lonken de studen-
ten van de sociale hogeschool SISS naar 
barvrouw Vonneke. Als ze na de middag 
niet tijdig in de les zijn, worden ze opge-
beld in het café.

 1984
 De bewoners van de gloednieuwe ap-
partementsblokken verdrijven de tijd door 
alle bezoekers in de hal uit te vragen. In 
oktober richt Jaak De Sloover er het Lokaal 
Dienstencentrum De Thuishaven op.

 1992
 Winkelierster Döne Kahya start een 
nieuw avontuur in Gent met de verkoop 
van Chinese vazen en porseleinen beel-
den. Later zal de familie naam maken als 
‘De More’ met gordijnen en meubels.

 2008
 Rifat Alci neemt Frituur Tolpoort over. 
Hij gaat op zoek naar het recept van de 
frietjes uit zijn jeugd.

©
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Het Neuseplein
Is het een plein? Een kruispunt? Of is 
het een toegangspoort naar de stad? 
Geen mens die het nog kan zeggen. 
Talloze keren is het Neuseplein van 
gedaante veranderd en binnenkort, 
wanneer de Verapaz-brug wordt aange-
legd, ziet het er weer helemaal anders 
uit. Hoog tijd om het verleden van dit 
bijzondere stukje Gent in kaart te brengen. 

Een beetje geschiedenis
Op deze eigenaardige vierkante ki-
lometer Gent wordt al eeuwenlang 
geschiedenis geschreven. In 1228 koopt 
de stad het gebied dat nu Voormuide 
heet van de Graaf van Vlaanderen. Ze 
graven er grachten en bouwen er een 
stadspoort waar tot 1860 tol wordt 
geïnd. Zelfs al maakt de buurt daarmee 
offi cieel deel uit van de stad, het blijft er 
tot de 19de eeuw erg landelijk. Bij het 
uitbreken van de Industriële Revolutie 
wordt dit stadsdeel volgebouwd met 
immense fabrieken, zoals Carels (nu 
Dok-Noord), de Linière Saint-Sauveur 
(nu het tankstation), de TEXAS-fabriek 
van Voortman aan Vogelenzang en de 
‘grasfabriek’ (nu Vynckier). De arbei-
ders van de fabrieken wonen dicht op 
elkaar in nauwe steegjes en piepklei-
ne beluiken in vaak mensonterende 
omstandigheden. 
— Door de aanleg van het Kanaal Gent-
Terneuzen en het Handelsdok in de 
jaren 1820 wordt de Voormuide afgeslo-
ten van de rest van de Muide. Voor de 
schippers die door de Tolhuissluis wil-
len varen, is de Voormuide de plaats 
om wat ‘couleur locale’ op te snui-
ven. Ze winkelen op de ‘Boulevard de 
la Pottecarie’ (de huidige Voormuide) of 
maken kennis met de locals in een van 
de 28 (!) cafés op de Sassekaai. De mid-
denstand beleeft gouden tijden en het 
Neuseplein (verwijzend naar Terneuzen) 
wordt stijlvol heraangelegd tot een ge-
zellig plein met boompjes, bankjes, 
trammetjes, een kiosk en een frituur, 
aan alle kanten omgeven door water.

Met het dempen van de grachten, het 
verdwijnen van de Schippersbeurs en 
de komst van ‘Koning Auto’ in de jaren 
1960, komt (voorlopig) een einde aan de 
glorietijd van het Neuseplein. Schippers 
vind je er nog amper, de beluiken zijn 
omgevormd tot parkeergarages, de fa-
brieksgebouwen krijgen een nieuwe 
invulling. De kiosk, de bomen en de 
bankjes zijn verdwenen. Alleen het friet-
kot bleef bestaan.

Het verhaal van Rifat
‘Frituur Tolpoort’ staat al sinds de jaren 
1950 op het Neuseplein. Ze wordt meer-
maals verplaatst en kent verschillende 
uitbaters. In oktober 2018 wordt de fri-
tuur precies tien jaar uitgebaat door 
Rifat Alci. Rifat is een echte local: zijn 
eigen verhaal op het plein gaat immers 
terug tot 1967. In dat jaar belandt hij als 
tweejarige vanuit het Turkse Emirdag 
in Gent en wordt er met zijn fami-
lie ondergebracht in het beluik van de 
Bevelandstraat. De Gentse textielindus-
trie kreunt op dat moment onder een 
tekort aan arbeiders en ronselt actief 
gastarbeiders in Turkije en een aan-
tal andere landen. Een van Rifats eerste 
herinneringen zijn de frieten die hij elke 
dag ruikt wanneer zijn moeder hem van 
school ophaalt. 
— Wanneer zijn vader begin jaren 1970 
aan het Sluizeken het eerste Turkse 
restaurant van Gent opent (het legendari-
sche Bogaziçi) werkt Rifat er als ober. De 
jongen lijkt wel bestemd voor de horeca. 
Na een opleiding hotelschool gaat hij in 
verschillende keukens aan de slag, maar 
in 2008 keert hij terug naar zijn roots: het 
Neuseplein én de frietjes van weleer.

Take away-tentoonstelling
In LDC De Thuishaven kan je van 5 ok-
tober tot 30 november 2018 oude foto’s 
van de buurt gaan bekijken. Staat je 
huis erop of herken je een straat? Neem 
dan de foto-postkaart mee naar huis! 

Wijkwandeling
— Op zaterdag 6 en zondag 7 okto-
ber kan je een gratis wijkwandeling met 
gids meemaken. Wil je weten wat er in 
de buurt gebeurd is? Schrijf je nu in via: 
depoortenvangent@gmail.com
— Za 6 oktober: 10u en 14u 
(start aan LDC De Thuishaven)
— Zo 7 oktober: 10u en 14u 
(start aan LDC De Thuishaven)

Het STAM en De vierkante 
kilometer
Wie al in het STAM was, kent de grote 
luchtfoto van Gent: één tegel is één vier-
kante kilometer in het echt, in de stad. 
De komende jaren wil het STAM tegel 
per tegel samenwerken met partners ter 
plaatse om de stad beter te leren ken-
nen. Het Neuseplein ligt op tegel I16 en 
is een eerste proefproject in deze reeks. 
Meer info op www.stamgent.be. 

Neusenaars, welkom in 
het STAM!
Als afsluiter van ‘Neuze-Neuseplein. 
De vierkante kilometer, tegel I16’ no-
digt het STAM de buurtbewoners van 
het Neuseplein uit voor een gratis rond-
leiding doorheen ‘Het verhaal van Gent’ 
met achteraf koffi e en gebak.
Zaterdag 8 december om 10u
Inschrijven via go.stad.gent/STAM 
of 09 210 10 10

Wat is er nog zoal gebeurd op en rond het Neuseplein? Het STAM wil het graag weten! 
Samen met Rifat Alci, LDC De Thuishaven en De Poorten en gaan we op zoek naar verha-
len, herinneringen en gebeurtenissen die het waard zijn om onthouden te worden. Recent 
of lang geleden, van een memorabele eerste kus tot een roemruchte staking:

Breng je beschreven/betekend wijkplan binnen bij Frituur Tolpoort (Neuseplein 1), 
LDC De Thuishaven (Neuseplein 33) of via mail: depoortenvangent@gmail.com. 
Ook foto’s, fi lms en getuigenissen zijn welkom.

foto’s: Archief Gent/Rifat Alci

Breng je beschreven/betekend wijkplan binnen bij Frituur Tolpoort (Neuseplein 1), 
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