TUSSEN DE LEIE EN DE STEENWEGEN LIGGEN TWEE
GEMEENTEN WAAR VEEL MENSEN ENKEL KOMEN OM
TE GAAN WINKELEN OF OM ER DOORHEEN TE RIJDEN.
MAAR STAP EENS UIT OM TE WANDELEN EN JE VINDT
ONVERWACHTE SCHOONHEID IN DE CONTRASTEN.

int-Denijs-Westrem en Afsnee zitten

in de schemerzone tussen het ste-

delijke Gent en het platteland. Die
hechte band met de stad heeft altijd be-
staan. Cyriel Buysse en Virginie Loveling
schreven al een ecuw geleden over de rijke
stadsjongens die de naieve meiskes van het
platteland kwamen verleiden.

e rijke textielbarons woonden hier

in kastelen en villa’s en ontvingen

hun vrienden in de tuinen aan
de Leie. Veel van de grote kastelen zijn
nu afgebroken en de domeinen verka-
veld. Ze maakten plaats voor villawijken
maar ook voor de ruime parken van het
nieuwe Parkbos. Wie hier woont heeft trou-
wens gemiddeld meer plaats dan in andere
randgemeenten. Er wonen bijna tienmaal
minder mensen per vierkante kilometer in
Sint-Denijs Westrem en Afsnee (738) dan
in bijvoorbeeld Ledeberg (6346) .

at er cen zekere rivaliteit is tussen

Afsnee en Sint-Denijs is een feit.

Voor een buitenstaander lijken het
misschien gewoon twee rijke gemeenten,
maar het ritme waarop ze ontwikkeld zijn
is erg verschillend. Afsnee is langer een
echte landbouwgemeente geweest, boven-
dien een arme. Sint-Denijs is daarentegen
al eeuwenlang een aantrekkingspool voor
kapitaal en dat heeft zijn sporen nagelaten.
Denk maar aan de neogotische kunste-
naarskolonie in Maaltebrugge, maar net zo
goed aan de congressen en bestuurdersver-
gaderingen in en rond The Loop.

oor nostalgici is Afsnee in het

voordeel omdat het zo puur be-

waard bleef. Afsnee kermis (eind
juni) is een volksfeest met lampenslingers
waar aan lange tafels gegeten wordt, waar
vergeten volksspelen van onder het stof
worden gehaald en waar de pastoor van
het ene naar het andere bootje stapt op de
Leie tijdens de traditionele bootjeswijding.
Sint-Denijs heeft ook zijn populaire ker-
mis, maar daar hoort er wel een foor bij
met botsauto’s en de Decadance.

e beide wandelingen op de voor-

kant zijn niet met mekaar verbon-

den: het is dan ook niet makkelijk
om aan de overkant van de bermudadrie-
hoek te geraken die ingesloten zit tussen de
E40, de Kortrijksesteenweg en de spoor-
weg. Die wegen hebben in de voorbije
eeuw de gemeenten effectief versneden tot
een lappendeken vol contrasten.

n dat contrast is interessant. Oer-

oud en hypermodern bestaan hier

naast elkaar, zoals ook zakelijk,
commercieel en melancholisch, roman-
tisch. In de schaduw van grootste kantoor-
toren van Vlaanderen staat de Putkapel
en een 18-de eeuwse beendergrot. Ach-
ter de baanwinkels, kantoren en bordelen
schuilen de mooie villawijken. Boven de
genadeloze E40 kronkelt, tijdloos en schil-
derachtig, nog altijd de lieflijke Leie. En
daar gaat op elke zomerdag, tussen de ple-
zierboten, nog steeds het veerbootje over
en weer.

STAD.GENT/ERFGOEDWANDELPLANNEN

Cultuur Gent realiseerde dit plan in samenwerking met het Cultuurplatform van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
en de Groendienst. Ook dank aan Geert Van Doorne, Emile Rummens, Herwig Verstraete en Johan Van Twem-

De wandeling leidt je langs het belangrijkste erfgoed en
de mooie groene plekken. Je leest de geschiedenis van
de kerk, de kastelen en een paar legendarische bewo-
ners en pikt natuurlijk een stukje Bourgoyen mee.

EEN HALF DAGSKE
SINT-AMANDSBERG

Een wandeling en fietstocht door deze deelgemeente
van bloemisten en bloendekappers, langs het begijnhof
en het Campo Santo, met verhalen over vergeten per-
sonages en de Turkse (en West-Vlaamse) inwijkelingen.
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€ HET GEMEENTEPLEIN

In 1894 was Sint-Denijs Westrem een welvarende gemeen-
te met 2090 inwoners, maar een echt dorpsplein ontbrak.
Burgemeester Léon Herry wilde wat extra cachet en gaf
de opdracht aan architect Hendrik Geirnaert voor een
nieuw gemeentehuis in neogotische stijl. Het café ernaast
en de huizen rondom moesten in dezelfde stijl opgetrokken
worden, zodat het dorpsplein een eenheid kon vormen als
op een postkaartje, een “voorbeeld voor gans Oost-Vlaan-
deren”. De burgemeester was niet iemand van kleine ge-
baren en hij liet ook een monumentale toegangspoort naar
zijn eigen kasteel opnemen in de plannen (de poort is later
afgebroken). De inhuldiging van het plein werd in 1899
gevierd met een groot volksfeest dat negen dagen duurde.

© KASTEEL HERRY

Een weetje over de toegangspoort van Kasteel Herry:
de arduinen pijlers met adelaars zijn afkomstig van de
Kortrijksepoort in Gent. Die oude stadspoort in Napo-
leontische stijl had geen nut meer toen het octrooirecht in
1860 werd afgeschaft, en is dan naar hier verhuisd.

€ KASTEEL BORLUUT

Kasteel Borluut kreeg zijn naam van één van de oudste
patriciérsfamilies van Gent, die er van de 15de tot de 18de
heer en meester waren. Het kasteel werd in de loop der
eeuwen verschillende malen verbouwd en het huidige
neoclassicistische ‘Chéteau Blanc’ dateert van 1858. Het
park stamt ook uit die tijd, geinspireerd op de modieuze
Engelse landschapstuinen van toen. In de bosgordel rond-
om staan nog een paar zeldzame moerascipressen, een
boomsoort die je herkent aan de grote luchtwortels. De
dreef met lindebomen, vroeger de oprijlaan, maakt nu
de verbinding met het Parkbos (portaal Grand Noble). De
laatste privé-eigenaars —met de ronkende namen jonkheer
Mertens de Wilmars en Suzanne Morel
de Boucle Saint-Denis— verkochten het
kasteel aan de gemeente. Vandaag ver-
huurt Dekenij Borluut het gelijkvloers
voor culturele activiteiten en de eerste
verdieping als kunstenaarsateliers. Ook
de fanfare, het toneel en de tennisclub
profiteren mee van de mooie omgeving.

© ORCHIDEEN PETRENS

Misschien een beetje onverwacht, maar ook hier is Joseph
De Hemptinne initiatiefnemer. Hij had een passie voor
tropische vissen en planten. Toen hij in 1886 kasteel Step-
pestede kocht, een kasteel dat stond waar nu de Carrefour
staat (afgebroken in de jaren 1960), vulde hij het aan met
grote serres. De ferm katholieke familie de Hemptinne
telde talrijke missionarissen, die vanuit Zuid-Amerika en
Zuid-Azié regelmatig planten stuurden naar de serres in
Sint-Denijs. Ook avontuurlijke orchideeénjagers vulden de
collectie aan. In zijn testament liet de Hemptinne de serres
na aan zijn hovenier Honoré De Coninck, onder meer uit
dankbaarheid omdat hij ze in de Eerste Wereldoorlog per-
manent tot 15° had weten te verwarmen — geen sinecure
in tijden van schaarse brandstoffen. De serres in Victori-
aanse stijl verhuisden later naar de Lauwstraat, de huidige
plaats van de het bedrijf Petrens. Nu, vijf generaties ver-
der, groeit er een collectie van 1200 soorten orchideeén.
Petrens werkt samen met internationale universiteiten en
botanische tuinen en draagt bij aan de bescherming van
bedreigde soorten, waarvan er een paar miraculeus goed
gedijen in de oude —maar blijkbaar oerdegelijke— serres.

© DUDDEGEMBOSIJE

Deze plek was lang de stortplaats van de gemeente en later
diende het als depot voor de stad Gent. Dankzij buurt-
bewoners wordt het Duddegembosje nu onderhouden als
klein maar charmant stukje publiek groen.

© BRUG OVER DE E40

Toen in 1954 de snelweg door Sint-Denijs-Westrem en
Afsnee werd getrokken, protesteerde niemand met luide
stem. Sindsdien vallen de gemeenten letterlijk in stukken
uiteen. De splitsing zie je nergens zo goed als op deze brug
over de E40. Stedenbouwkundigen dromen ervan om
weer meer verbindingen te maken (zoals een fietserstunnel
tussen de Drie Koningenstraat en de Putstraat) of —veel
ambitieuzer— om ooit dit stuk van de snelweg onder de
grond te laten lopen, zodat het natuurlijke weefsel van de
gemeente hersteld zou worden.

© HOF TER NEUVE

Het Hof ter Neuve is al lang geen boerenwoning meer,
maar met zicht op deze witte hoeve en de velden aan je
linkerkant voel je wel dat Afsnee haar landelijke karakter
nog steeds niet kwijt is. Hier woonde vanaf 1895 de schil-
der Anna de Weert. In haar luministische schilderijen, met
de nadruk op losse lichttoetsen die vanop afstand optisch
in mekaar overvloeien, verheerlijkt ze de Vlaamse land-
schappen rond de Leie. Ook haar eigen bloemrijke tuin
langs het kronkelende water diende als inspiratie.

© NENUPHAR

Het estaminet Nenuphar (Frans voor waterlelie)

was in de negentiende eecuw een geliefde stek

voor veel kunstenaars. Vanuit Gent kwamen —en

komen— families met de boot op uitstap naar het
pittoreske terras aan de Leie. Binnenin geven

de op maat gemaakte schilderijen van Gust De Smet de
muren van de eetzaal een bijzonder cachet. De kunste-
naar die soms wat krap bij kas was, betaalde hiermee de
rekening van zijn eigen huwelijksfeest. In 2016 is er bij de
restauratie meer dan een eeuw aan nicotine van gehaald,
dus de pasteltinten stralen nu weer in hun originele staat.
De Nenuphar is nu enkel nog restaurant (beste paling in
’t groen volgens de Michelin 2018), maar als je het vraagt
mag je wel naar binnen om de schilderijen te bekijken.

© HET VEER

Om van hieruit Drongen te bereiken, ben je ofwel 20
minuten onderweg met de auto via de R4 —als er geen
verkeer is, wel te verstaan— ofwel ben je er op 3 minuten
te voet of met de fiets dankzij de veermannen Philippe en
Ludo. Ze zetten hier makkelijk honderden fietsers per dag
naar de overkant en terug. Controleer wel goed de uren,
want tussen 12:00 en 13:00 nemen ze pauze en na zonson-
dergang vaart de boot niet uit (elke dag in de zomer, enkel
weekend in de winter).

@ SINT-JAN-DE-DOPERKERK

De parochiekerk van Afsnee is een prachtig Romaans
dorpskerkje, fotogeniek gelegen op een lichte verheven-
heid binnen het kerkhof langs de Leie. Een eerste houten
kerk wordt al in 939 vermeld in de charters van de Sint-
Pietersabdij, toen Afsnee maar 147 parochianen telde.
Deze stenen versie dateert waarschijnlijk van de twaalf-
de eeuw. Omdat Afsnee altijd een arme gemeente was,
werd ze niet gotisch uitgebreid en omgebouwd. Ook bin-
nen valt ze op door haar soberheid, waardoor de gekrui-
sigde Christus (ca. 1700) en de moderne glasramen tot
hun recht komen. Het topstuk is een prachtig gedetail-
leerd retabel in gepolychromeerd hout waar beeldhouwer
Leopold Blanchaert en schilder Leon Bressers maar liefst
46 jaar over gedaan hebben in opdracht van graaf Joseph
de Hemptinne. Noem het gerust een klein Lam Gods van
de neogotiek.

@ PpoMPGEMAAL

Wanneer het waterpeil in de Leie te hoog staat, over-
stroomt die in de Rosdambeck en dat veroorzaakt onder-
gelopen kelders tot in Hooglatem 4 km verderop. In 2016
is daarom deze afsluitconstructie aan de monding van de
Rosdambeek gebouwd om het Leiewater tegen te houden.
Door de hoge waterstanden is doorheen de jaren ook een
bijzonder ‘broekbos’ ontstaan, waarin typische planten en
dieren gedijen zoals de dotterbloem en zelfs de ijsvogel.

@ LEIEPARK

Het Leiepark is een van de typische villawijken gebouwd
op verkavelde kasteelgronden, zoals ook het Pleispark (op
gronden van kasteel Du Puits) en het Soenenspark (op
gronden van kasteel Puttenhove). De grote villa aan de
Leie dateert van 1936, gebouwd in Anglo-Normandische
stijl op de plaats van een gesloopt kasteel van de familie
de Hemptinne.

@® SINT-CAMILLUS

Dit kasteel is bekend onder de naam “kasteel Hamelinck”
of “Kasteel Delbecque”, naar de eigenaars in verschil-
lende periodes, of ook gewoon als Sint-Kamiel voor
de Gentenaars die er wonen of op bezoek komen. Het
gebouw kent een lange geschiedenis die al begint in de
17de eecuw, maar de huidige versie dateert van vlak voor
de Eerste Wereldoorlog, gedecoreerd door de kunstenaars-
ateliers van Maaltebrugge. (Onder andere de kapel be-
vat prachtig schrijnwerk en schilderwerk, maar je kan
best een afspraak maken om ernaar te gaan kijken.) De
nieuwe spoorlijn Gent-Kortrijk dateert uit dezelfde periode
en die liep dwars door het kasteeldomein. De familie De
Ghellinck, de toenmalige eigenaars, bedisselden

in ruil wel een extra halte op die lijn, dat is dus

vlak voor het officiéle station van Sint-Denijs,

speciaal voor Ridder Jean Baptiste de Ghellinck.

De volksvertegenwoordiger en senator was licht
gehandicapt en kon zo makkelijker naar huis. In

1936 werd het kasteel verkocht aan de zusters
Maricolen-Franciscanessen, die er een psychia-

trisch ziekenhuis inrichtten samen met de beziel-

de dokter De Vos. Daarna werd Sint-Camillus (nu Karus)
uitgebreid met nieuwe kliniekgebouwen, een cafetaria en
een moderne kapel. In het prachtig aangelegde park vallen
op: een Mariagrot uit 1954, voorzien van een steentje van
de grot waarop Maria in Lourdes verscheen; een klok-
kentoren uit 1979 midden in een weide met alpaca’s; een
merkwaardig spiraal-doolhof gemaakt uit buxussen.

@ HET STATION

Tot 1984 had Sint-Denijs Westrem een eigen station.
Het werd gesloten omdat het de minimumnorm van 200
reizigers per dag niet haalde. Het is een mooi voorbeeld
van een plattelandsstation uit de vroege 20ste ecuw, dat
niet werd afgebroken na burgerprotest uit Sint-Denijs en
dat nu een tweede leven kreeg als architectenbureau.

@ MUURSCHILDERING

Op nieuwjaarsdag 1945 voerde de Duitse luchtmacht een
verrassingsaanval uit op het vliegveld van Sint-Denijs.
Ze voelden het einde van de oorlog naderen en wilden
op hun terugtocht nog zoveel mogelijk schade toedienen
aan vijandelijk luchtbasissen. Toevallig waren de piloten
van de Poolse Wing toen net uitgevlogen op missie, en
zij verrasten op hun beurt de Duitsers in een spectacu-
lair luchtgevecht. De Poolse spitfires haalden 20 Duitse
gevechtsvliegtuigen neer en herschiepen het
sneeuwlandschap in een vuurzee van brok-
stukken. De kogelgaten in deze muur wa-
ren lang de laatste stille getuigen, aan de
achterkant van een oude vliegtuigloods (nu
een gebouw van het Agentschap Wegen en
Verkeer), tot de Syrische kunstenaar Samer
Alagha er een goed gedocumenteerde muur-
schildering bij maakte in 2018.

@ SINT-DIONYSIUS

De parochiekerk van Sint-Denijs werd in 1845 ontworpen
door Mathias Jozef Wolters. Het is een heel vroeg voor-
beeld van neogotiek in onze streken. Merkwaardig is dat er
stukken van de oude Romaanse kerk zijn hergebruikt zoals
de wijwatervaten en de doopvont, maar evengoed zitten

er middelecuwse grafstenen verwerkt in de treden van de
torentrap. Het interieur is volledig beschilderd en in 2012
prachtig gerestaureerd om de (vaak anonieme) kunstenaars
van Maaltebrugge (@) de eer aan te doen die ze verdienen.
In de ommegang rondom de kerk staat het leven van Sint-
Antonius, die “van den duivel geweldig geslagen en vreese-
lijk bekoord” is, plastisch uitgebeeld.

@ cAFE 'T ZWAANTIE

In 1900 telde Sint-Denijs 96 cafés voor 2000 inwoners. De
meeste werden door vrouwen uitgebaat als bijberoep — er
waren toen maar 15 mannelijke cafébazen! Volkscafé 't
Zwaantje (in een gebouw van 1775), is één van de laatste
overblijvers, maar ook hier zal je rap moeten zijn voor een
laatste pint. Eind 2019 zal Georges ermee ophouden, na-
dat hij het 17 jaar geleden overnam van moeder Yvonne.
Voor °t Zwaantje staat een jonge lindeboom. Deze verving
de imposante vrijheidsboom, een zilverlinde, die er na de
Eerste Wereldoorlog geplant was maar omwaaide in 2014.

@ SINT-PAULUSINSTITUUT

In 1827 kreeg pastoor De Lavie de toestemming van het
Hollands bestuur om een werkhuis op te richten voor jon-
gens en meisjes op voorwaarde dat ze er geen onderwijs
zouden krijgen. Ze mochten wel werken op de 30 spin-
newielen die de pastoor plaatste. De kinderen spinden er
garen voor de textielindustrie. Het werkhuis groeide uit tot
een klooster, een weeshuis en (dan toch) een kostschool. In
1870 werd er een neogotische kapel gebouwd, die vandaag
dienst doet als overdekte speelruimte op de speelplaats.

@ FLANDERS EXPO

Flanders Expo was een kind van zijn tijd. Gaston Geens,
de eerste minister-president van de Vlaamse Gemeen-
schap, vond dat Vlaanderen moest investeren in techno-
logie om de boot van de “derde industriéle revolutie” niet
te missen. Flanders Technology was zijn geesteskind, een
soort wereldtentoonstelling waarop alle nieuwigheden op
technologisch gebied getoond werden. De eerste editie
werd in 1983 gelanceerd in de oude Floraliénhal, maar
vier jaar later werd speciaal daarvoor Flanders Expo ge-
bouwd op de terreinen van het oude vliegveld. De totale
beursoppervlakte is meer dan 54.000 m? in acht hallen,
waarvan er sommige akoestisch zijn aangepast om ook
concerten en feesten aan te kunnen (zoals I Love Techno
zaliger). Elk jaar passeren er meer dan een miljoen bezoe-
kers op de 140 beurzen, evenementen en conferenties.

@) ST-DENIJSPLEIN / THE LOOP

Google Maps heeft het er moeilijk mee en zelfs wie in

Sint-Denijs woont, verdwaalt soms nog in het nieuwe

stadsdeel van The Loop. Ingesloten tussen al de afritten,

snelwegen, hypermarkten en steenwegen zit ook een lange
geschiedenis. Het gebied was ooit een onvruchtbare zand-
vlakte afgebakend door duinen. Op een paar berken na
kon er niets gedijen. Dat bepaalde de keuze van de stad

Gent onder de Hollandse koning Willem I om hier een

oefenterrein aan te leggen voor de infanteriesoldaten van

de Sint-Pietersabdij (toen een kazerne) om hier te mar-
cheren en te schieten. Eén van de vier grenspalen van dat
eerste Sint-Denijsplein staat nog aan de Putkapel ().

In 1843 besliste de Gentse gemeenteraad dat er teveel
parochiekermissen waren, die allemaal voor
afwezige arbeiders in de fabrieken zorgden. De
patrons wilden liever één lang feest per jaar,
en daarmee waren de Gentse Feesten gebo-
ren. Voor de betere standen vond het feest hier
plaats: paardenkoersen op de hippodroom van
het Sint-Denijsplein. Later volgde ook nog een
sportterrein en een velodroom.

In de Eerste Wereldoorlog legden de Duitsers
beslag op het exercitieveld en legden er betonnen banen
en hangars aan voor de eerste oorlogsvliegtuigen, toen
nog lichtgewicht vliegtuigen die wel van karton leken. Dat
vliegveld (het Sint-Denijsplein dat ook bezongen wordt
in ‘Het vliegerke’) ging dicht in 1984, maar in mei 1985
landde paus Johannes-Paulus II er wel nog voor een
enorme openluchtmis op de verlaten terreinen. Volgen-
de sleutelmomenten waren de bouw van Flanders Expo
(1987), de opening van IKEA (2008) en de bouw van de
overal zichtbare KBC-toren (2012), maar daarmee is het
stadsontwikkelingsproject van The Loop nog lang niet
voorbij: de 145 hectaren rondom Flanders Expo zullen
ook in de komende jaren nog verder transformeren.

@) BRESSERS-BLANCHAERT

Jean-Baptiste Bethune, de bezieler van de neogotick en
oprichter van de Sint-Lucasschool, vestigde zich in 1862 in
Gent en overtuigde de steenrijke en oerkatholicke Joseph
de Hemptinne om kunstenaars aan te trekken op zijn zo-
merdomein aan de grens met Gent, maar badend in een
landelijke sfeer. De Hemptinne geloofde in het project, had
er het geld voor en aldus geschiedde. Adriaan Bressers en
de broers Leopold en Leonard Blanchaert leidden elk hun
eigen atelier voor respectievelijk schilders, beeldhouwers
en meubelmakers. Ook de familie van edelsmeden Bour-
don, de belangrijkste producent van kerkzilver, had er een
atelier. Die werkplaatsen aan de Kortrijksesteenweg, de
Kapellestraat en Putkapelstraat vormden samen in Maal-
tebrugge een echte kunstenaarskolonie met een enorme
productie. De kunstenaars-ambachtslui vulden met hun
vakmanschap de neogotische kerken in Gent en ver daar-
buiten, zoals in de Kapel van de oude abdij van Drongen,
de Vivenkapelle in Damme en het Kasteel van Loppem.
Helaas, behalve de straatnaam van Bressers-Blanchaert
blijft van de ateliers zelf vandaag niets meer over.

@ DE PUTKAPEL

Aan de Putkapel, een barokke kapel uit 1687 die
eigenlijk de Heilig-Sacramentskapel heet, hangt een
legende vast. Drie dieven hadden uit de Sint-Mar-
tenskerk in Kortrijk een zilveren doos met gewijde
hosties gestolen en wilden die in een poel in de Maal-

tewijk verstoppen. De sloebers
werden verrast door een kudde
schapen die spontaan stopten
met grazen en op hun knieén
vielen uit respect voor de hos-
ties. Doordat de schapen zich zo
vreemd gedroegen, verraadden ze
de verstopplaats. De heiligschenners werden opgepakt in
Gent en terechtgesteld: eentje werd opgehangen, de twee
anderen werden levend verbrand. De kapel, gebouwd naast
de waterpoel, werd een populair bedevaartsoord langs de
oude weg van Gent naar Kortrijk. Drinken van het water
was naar het schijnt doeltreffend voor de genezing van oog-
ziekten, keelpijn en huiduitslag. In 1868 kreeg ze een neo-
gotische make-over, gesponsord door Joseph De Hemp-
tinne, maar helaas overleefde het interieur de oorlog niet.
Brokstukken van neergehaalde Duitse vliegtuigen kwamen
op nieuwjaarsdag 1945 op het dak terecht en de kapel
brandde vanbinnen uit. Het buurtcomité Flanders Expo
zoekt vandaag hard naar middelen om het gebouw een
nieuw leven te kunnen geven.

@ DON BOSCO

Don Bosco, vandaag een school voor Wetenschap en Tech-
niek, is ontstaan uit het Sint-Jozefsgesticht, een weeshuis
en beroepsschool voor jongens, opgericht in 1866 door
Joseph de Hemptinne naast zijn Maaltebruggekasteel. Hij
wou hiermee een katholick alternatief bieden voor het
Gentse weeshuis. Het paste ook perfect in de neogotische
gedachte om een gedegen opleiding voor ambachtslui in
te richten binnen een katholick milicu. Sinds 1902 is de
school overgedragen aan de broeders Salesianen. In 1980
kwam er een moderne kapel bij en de oude neogotische
kapel wordt nu vooral gebruikt als vergaderruimte. Vanop
de speelplaats van de school (publiek toegankelijk) kan je
nog oorspronkelijke delen van het Sint-Jozefsgesticht zien.

@ MAALTEBRUGGEKASTEEL

In 1860 erfde Joseph de Hemptinne het Maalte-
bruggekasteel (gebouwd in 1754) van zijn schoonvader
Ferdinand Lousbergs. Hij liet voor zijn negen kinderen
een extra vleugel aanbouwen aan de rechterkant, inclu-
sief een rijkelijk versierde kapel, naar ontwerp van Jean
Baptiste Bethune. De aanbouw ziet er misschien ouder
uit door de neogotische stijl, maar is het dus niet. Tijdens
de beide wereldoorlogen verbleven in het kasteel Duit-
se vliegeniers, die hun basis hadden op het vliegveld van
Sint-Denijs, en dat deed het interieur weinig goed. Daarna
sneuvelden ook drie hectaren park door de aanleg van de
Ringvaart, maar het kasteel bleef toch overeind. Het werd
gerenoveerd en opnieuw in gebruik genomen als home
voor bejaarden. Sinds 2000 is het Maaltebruggekasteel
weer in privébezit, te huur voor feesten en congressen.

@ MAALTEBRUGGEPARK

In 1955 koopt de Stad Gent het verkommerde Maalte-
bruggepark met kasteel en hoeve aan en het wordt een
openbaar park. Veel Gentenaars hebben nog levendige
jeugdherinneringen aan de ezelges, de speeltuin en het
ploeterbad. Tot op vandaag blijft het park een ware oase
in de drukte en het wordt een portaal naar het Parkbos.
De Engelse landschapsstijl is een typisch 19de-eecuwse na-
bootsing van het ‘ideale landschap’ met glooiende grasvel-
den, een slingerende waterpartij, romantische brugjes over
het water en monumentale alleenstaande bomen zoals
rode beuken en eiken. Door het park loopt trouwens nog
een stuk van de Rietgracht (hier de Maalte genoemd), de
oude verdedigingsgracht die helemaal rondom Gent liep.
Door zijn respectabele leeftijd is het ook rijk aan natuur.
Paddenstoelen gedijen er goed, zelfs zeldzaamheden als
de papegaaizwam, de puntmuts en het sneeuwmannetje.
Tot de fauna behoren typische bosvogels, wezels, bunzings
en... de scholieren van het Don Boscocollege.

@ MARIA MIDDELARES

In 1934 kochten de zusters cisterciénzers het domein ‘le
Bois Dormant’ bij Maaltebrugge, inclusief het kasteel
van van katoenbaron Fernand Hanus. De riante woning
werd in opdracht van de zusters verhoogd en kreeg links
en rechts een extra vleugel (die nu bij de laatste verbou-
wingen weer afgebroken zijn). Eerst kreeg het gebouw de
functie van rusthuis, in 1952 werd het ook een school voor
verpleegkunde, Sint-Geertruid. In de jaren 1970-1980
werd het ziekenhuis erbij gebouwd, ter vervanging van
de Refuge de Marie aan de Coupure. Ondertussen is het
ziekenhuis Maria Middelares nog eens spectaculair uitge-
breid en gemoderniseerd, dus het oude kasteel Hanus is
momenteel een beetje in de verdrukking geraakt.

@) MAALTEGROT

Achter het kasteel Hanus, aan de linkerkant van de zie-
kenhuisparking, zit een klein bouwsel verstopt tussen de
struiken. Het is een Mariagrot, die van buiten wel lijkt op
andere Lourdesgrotten, maar van binnen een vloer heeft
die bestaat uit runder- of schapenbotten (daar is discussie
over), verticaal in de grond geplaatst om vierkante en ron-
de patronen te vormen. De bizarre Maaltegrot is een over-
blijfsel uit het 18de-ecuwse kasteelpark dat behoorde tot
de meest prestigieuze hovingen in het Gentse. Maar waar-
om die beenderen? Waarschijnlijk enkel omdat de kasteel-
heer van toen dat een extravagant ideetje vond, esthetisch
verantwoord ook. De bouwstijl en materialen zijn typisch
voor de ‘follies’ die je terugvindt in landschapsparken van
rijke families (neprotsen, prieeltjes, speelse fonteinen...). De
katholicke invulling kwam er pas in de 20ste ecuw, sa-
men met Maria Middelares. De zusters maakten er een
Mariagrot van en zagen de beendervloer als een geschikt
‘memento mori’, een herinnering aan
onze sterfelijkheid. Vandaar ook de tekst
naast de ingang, die het best klinkt in het
Frans: “Passant, pense en passant, que
passant tu passes, tes pas sont cCompasses.
Pas a pas tu trépasses les abats les appats
sont les pas de ton trépas.”

1 41 3 De abt van de Sint-Pietersabdij
sticht de 'heerlijkheid van Overmeersch’ die
bestaat uit het huidige St-Denijs-Westrem,
St-Martens-Latem, Afsnee en enkele meersen
in Drongen. De bestuursfuncties heten in die
tijd nog 'vierschaar, schout, baljuw en prater’.

1855 Op 7 juni om 19u45 horen de dor-
pelingen een fluitend geluid en ze vinden een
ronde, gloeiend hete steen die naar zwavel
ruikt. Het blijkt een meteoriet, de oudst be-
kende van Belgié, waarvan nog stukjes liggen
in de meteorietencollectie van het Vaticaan.

191 3 De oude spoorlijn Gent-Kortrijk
(op het tracé van de huidige De Pintelaan)
wordt verlegd na de opening van Gent-Sint-
Pieters. Vanaf nu is Sint-Denijs-Westrem in
twee delen gesplitst van Noord-Oost naar
Zuid-West.

1 945 Nieuwjaarsdag. Wereldoorlog
Il gaat zijn laatste maanden in. In een groot
luchtgevecht dat Sint-Denijs-Westrem op zijn
grondvesten doet daveren, schakelen acht-
tien Poolse Spitfires twintig Duitse gevechts-
vliegtuigen uit (®).

1 954 De autostrade van Brussel

naar Oostende snijdt vanaf nu Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee dwars doormidden. Het
is een zware ingreep die het dorpse karakter
van de gemeentes geen goed doet.

2008 Eerste editie van het gratis fes-

tival Dioniss op het Gemeenteplein. Het is
elk jaar een goeie reden voor Gentenaars om
aan het einde van juli naar Sint-Denijs af te
zakken, tijdens de grote leegte na de Feesten.

1720 Aanleg van de steenweg Gent-
Kortrijk. Langs die verkeersader ontstaan
veel afspanningen met daarrond weer nieuwe
gehuchten. Tot WO Il is de Kortrijksesteen-
weg nog afgezoomd door bomen, pas daarna
komen het asfalt en de baanwinkels.

1824 De Hollandse koning Willem |
ziet dat het Sint-Pietersplein niet volstaat als
oefenterrein voor zijn leger, dus laat hij een
groot marsveld aanleggen in Sint-Denijs. Eén
van de vier grenspalen van dat terrein (nu
The Loop) staat nog aan de Putkapel (@).

1899 De inhuldiging van het nieuwe
gemeenteplein (@) met 30 fanfaren, lucht-
ballonnen, een veetentoonstelling, een mu-
ziekconcours, een gaaischieting, prijsvluch-
ten voor duiven, vuurwerk, velokoersen,
ringsteken. Het feest zal g dagen lang duren.

1985 Paus Johannes Paulus Il landt
met de helikopter op het vliegveld van
Sint-Denijs en groet de 150.000 aanwezigen
die enthousiast zwaaien met kartonnen zon-
nebloemen. Het massa-evenement is de ach-
tergrond voor de tragikomische film ‘Café
Derby’ uit 2015.

1987 Flanders Technology landt in de
nieuw gebouwde hal van Flanders Expo, om
Vlaanderen op de kaart te zetten op het vlak
van micro-elektronica, biotechnologie, buro-
tica, telematica, luchtvaart en ruimtevaart.

201 2 De KBC Artelveldetoren’ wordt
het hoogste gebouw van Gent en het hoogste
kantoorgebouw in het Vlaamse Gewest. Hij
is 118,5 meter hoog met 27 verdiepingen en
20.800 vierkante meter kantoor.



(1859-1932) Het is dankzij schrijver Cyriel Buysse
en schilder Emile Claus dat de Leie vandaag nog
zo mooi kronkelt in Afsnee. Normaal zou die recht-
getrokken worden, maar de bevriende artiesten
wilden daar niet van weten en ze hebben het pleit
gewonnen. Buysse woonde tijdens de zomermaan-
den in villa Daerupt naast de kerk, waar honderden
mensen hem na zijn dood zijn gaan groeten in het
tuinpaviljoen waar hij opgebaard lag.

(1867-1950)

Vanaf haar ontmoeting met
Emile Claus is Anna de Weert
gewonnen voor de beweging van
het luminisme. Ze gaat vaak in
open lucht schilderen en woont
vanaf 1895 in Hof Ter Neuve @
midden in het landschap waar-
van ze het licht in haar brieven
verheerlijkt. De hoeve, gelegen
aan de binnenkant van een
Leiebocht en omringd door een
boomgaard en een bloemrijke
tuin, is een ideale plek voor een
Claus-adepte.

(1859-1942) Ter dood veroordeelde verzetsheld
tijdens de Eerste Wereldoorlog (maar gespaard
door goeie connecties met de Paus), meervoudig
kasteelheer, textielmagnaat, strijder voor het
katholicisme (arbeiders in zijn fabriek moesten
tweemaal per dag pauze nemen om te bidden),
burgemeester van Sint-Denijs-Westrem, qulle
mecenas van de neogotiek. Wat was Joseph de
Hemptinne eigenlijk niet?

Begin jaren ‘70 was "“de reus
van Afsnee"” de schrik van de
streek. Meisjes riskeerden zich
‘s avonds niet meer langs een-
zame wegen, want overal meen-
de men de ruige man met de
stoppelbaard te hebben gezien.
Restaurants zetten regelmatig
eten buiten om geen ongewenst
bezoek te krijgen van de no-
toire inbreker. De politie vond
hem uiteindelijk op de zolder
van een zomerhuisje. De afdruk-
ken van zijn enorme laarzen wa-
ren hem fataal geworden...
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DE GHELLINCKPARK
Felix Van Groeningen (2004) / Film over

een passionele relatie die zich groten-
| deels afspeelt in en langs de bordelen van
| | de Kortrijksesteenweg. In de hoofdrol-
| len Delfine Bafort en Titus De Voogdt, de
L soundtrack is van de gebroeders Dewaele.

Nic Balthazar (2007) / Ben is een terug-
getrokken jongen die gepest wordt en
zijn toevlucht zoekt in een computerspel.
Uiteindelijk neemt hij zijn lot in eigen
handen en de sleutelscene in de kerk is
gefilmd in de Sint-Dionysiuskerk (@).

(1889 -1915) De beroemde vliegende aas werd voor
de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent uitge-
nodigd om zijn vliegkunsten te demonstreren op
het vliegveld van Sint-Denijs. De loopings die hij
er maakte deden alle monden openvallen en wer-
den vereeuwigd in een volksliedje (Pigoe goa noar
omuuge / om zijn kunsten te vertuugen / iest op
zijne rugge / en toens op zijnen buik), in een straat-
naam en in de naam voor “The Loop” ().

(1855 - 1906)

Léon Henri Ghislain Marie Herry
liet als ambitieuze burgemees-
ter van Sint-Denijs het Gemeen-
teplein (@) opnieuw aanleggen.
Zijn kasteeldomein was vlakbij
en hij liet op het plein ook een
monumentale toegangspoort
bouwen naar zijn optrekje. De
poort werd later afgebroken -
enkel een ingemetselde steen
aan het Immokantoor blijft nog
over. Kasteel Herry staat er wel
nog, maar de toegang zit nu in
de Adelaarsstraat (@) .

(+ 1443) Lid van een patriciérsfamilie van wolhan-
delaars, die tussen de 13de en 16de eeuw deel uit-
maakten van het bestuur van Gent en een domein
bezaten waar nu het kasteel Borluut (@) staat.
Samen met haar man Joos Vijdt was ze de opdracht-
geefster voor het Lam Gods, waarop ze knielend
staat afgebeeld. Minder vroom was haar verre fami-
lielid Jan Borluut: notoire vechtersbaas, held van de
Guldensporenslag en uiteindelijk in Gent vermoord.

(3de eeuw n.C.) De eerste bisschop van Parijs werd
als martelaar door de heidenen onthoofd op Mont-
martre. Hij was het daar niet mee eens en raapte
miraculeus zijn afgehouwen hoofd op om er 10 kilo-
meter verder mee te wandelen naar de plaats waar
hij begraven wilde worden: het huidige Saint-Denis.
De patroonheilige van Sint-Denijs-Westrem (@) is
ook de persoon om te aanbidden in geval van long-
ziekten en -jawel- hoofdpijn.

\ \ Lars von Trier (2013) / De jonge Joe
! (Charlotte Gainsbourg) doet een boekje en

\ . veel broekjes open over haar excessieve
liefdesleven. De film is grotendeels opge-
\ nomen in Gent, met een gevechtsscene in

\ \ orchideeénkwekerij Petrens (©) .

Lenny Van Wesemael (2015) / Gebaseerd
op ware feiten: cafébaas Georges (Wim
Opbrouck) wil zijn graantje meepikken
van het pausbezoek aan Sint-Denijs door
een hele markt op te bouwen met drank,
eten, paternosters en prullaria. Het
draait anders uit...

In de kunstenaarsateliers van
Maaltebrugge (@) werkten
er rond 1900 een zeventigtal
mensen. De arbeidsomstandig-
heden waren er dan wel hard,
met werkdagen van meer dan
twaalf uur, maar toch nog altijd
beter dan in de Gentse textiel-
fabrieken. Jules De Backer was
één van de beeldhouwers in het
atelier van Leopold Blanchaert,
een bekwaam vakman die net
als vele anderen in de anonimi-
teit is verdwenen.

(1863 - 1944) Zijn vader was
een eenvoudige Gentse schoen-
lapper, maar moeder Rosalia
Merchie verzette hemel en
aarde om haar zoon te laten
studeren. Toen de studies be-
gonnen te renderen en Leo voor
het inkomen zorgde, verhuisde
de familie naar Afsneedorp 26,
waar het leven rustiger en ge-
zonder was. Baekeland zou uit-
eindelijk in de States de eerste
harde kunststof uitvinden: poly-
oxybenzylmethyleenglycolan-
hydride ofte bakeliet.



