WELKE VAN DE DRIE STEENWEGEN JE OOK VOLGT
VAN BlJ DE DAMPOORT, JE WANDELT HOE DAN OOK
SINT-AMANDSBERG BINNEN. WELKOM!

int-Amandsberg bestaat sinds 1872,

toen het zich als dichtst bevolkte deel

van Oostakker afscheurde. De nieu-
we gemeente had een gespleten karakter, met
een kloof tussen de inwoners rond de Dender-
mondsesteenweg en die van ‘den Berg’. Niet
te verwonderen: in de beluiken woonde het
klootjesvolk dat werkte in de grote textielfa-
brieken zoals Baertsoen-Buysse en de ‘bloen-
dekappers’ of paardenslachters. Voorbij de
Sint-Amandusheuvel woonden dan weer de
rijke industriélen. Tot vandaag is nog iets van
die tweedeling te merken, ook al zijn de bloen-
dekappers nu Turkse kappers.

Is je een centrum moet aanduiden in

Sint-Amandsberg, dan is dat daar aan

de voet van den Berg, bij het sjicke ge-
meentehuis en de parochickerk van Sint-Aman-
dus. De parochie Heilig-Hart deed daarna
hard zijn best om een hogere toren te bouwen.
Later kwamen daar de nieuwe woonwijken
bij: de Sint-Bernadettewijk, het Westveld en de
Oude Bareel, grotendeels op de vrijgekomen
gronden van bloemisterijen en kasteeldomeinen.

ot in de jaren 1960 exporteerden de

industriéle bloemisterijen azalea’s,

dahlia’s en zelfs palmbomen over heel
Europa. Nu herinneren vooral de straatnamen
aan de tijd van de grote bloemisten zoals Emiel
Lossy, Georges Wibier en Joannes Hartmann.
Culinair stond Mont Saint-Amand trouwens
ooit tot in Parijs op de kaart, met asperges ge-
kweekt van de Dampoort tot de Rozebroeken.

ok de paardenhandel was belangrijk.

De Negenmeimarkt met haar tradi-

tionele paardenwijding was vooral als
grote volkskermis legendarisch. In de jaren 1950
werden de paarden meer en meer vervangen
door auto’s die net zo goed eens gewijd konden
worden. En de cafés draaiden op volle toeren.

ie tradities zijn nu op sterven na dood,

maar Sint-Amandsberg is nog altijd

meer dan een ingeslapen residentiéle
buitenwijk van Gent. Dat is niet alleen dank-
zij de nieuwe glijbanen of het Copacobana-
festival in de Rozebrocken, maar vooral dankzij
de migratie: eerst van de Turken, dan van de
West-Vlamingen.

mdat de textielbedrijven officieel niet in

aanmerking kwamen om gastarbeiders

te rekruteren, zetten zij vanaf 1964 in
op kettingmigratie via de elf Turken die in dat
jaar per toeval in Gent beland waren. In tegen-
stelling tot de andere Gentse wijken, waren de
cerste Turkse arbeiders in Sint-Amandsberg niet
atkomstig uit Emirdag, maar wel uit Posof, een
groepje kleine bergdorpen in het Noord-Oosten
van Turkije.

a de textielcrisis en het sluiten van de

fabrieken borgen de Turken hun droom

op om nog terug te keren naar hun
geboorteland. Er was toen veel leegstand op de
Dendermondsesteenweg, omdat de traditionele
handelszaken naar de steenwegen buiten Gent
waren verhuisd. De nicuwkomers gaven al die
lege panden (vaak in slechte staat) vanaf de ja-
ren 80 een tweede leven als Turkse kappers,
beenhouwers, bakkers, snackbars en (steeds
meer) trouwwinkels.

e nieuwe inwijkelingen zijn de jonge

gezinnen. Veel oud-studenten van de

hogescholen en de universiteit, die
na hun studies niet terug willen keren naar
West-Vlaanderen of koppels die met hun ecer-
ste kind niet in de binnenstad willen blijven, ko-
men nu Sint-Amandsberg gezellig maken. Dat
gebeurt vooral op de oude of industriéle sites
zoals de Pastory, de Bijgaard en de Wasserij der
Vlaanderen, en ze zijn goed bezig.

“Sint-Amandsberg heeft meer te bieden dan alleen de mooiste begraafplaats en het leukste zwembad van
de stad. Het is een levendige deelgemeente met een rijk verleden vol verborgen pareltjes. Trek er eens een
half dagje op uit en ontdek Sint-Amandsberg!” Annelies Storms, Schepen van Cultuur

HET DSMG IN HET BEGIJNHOF

Het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling
bewaart een paar kilometers aan boeken, tijdschriften, postkaarten, dia’s,
films, foto’s, affiches en documentatiemateriaal over familiestambomen, ook
over andere deelgemeenten. Elke vrijwilliger heeft er zijn/haar specialiteit.
Begynhof 46 / open op zondag van 10u tot 12u / www.dsmgbe

CAMPO SANTOPLAN

Verhalen over “het Gentse Pére
Lachaise” en haar beroemde
doden, inclusief overzichtsplan.

Gratis in de Stadswinkel en DSMG

DE HEUVEL VAN AMANDUS
Geschiedenis en architectuur van de
Sint-Amandusparochie. 7e koop voor

€5 in de Stadswinkel en in het DSMG

Zie stad.gent/erfgoedwandelplannen voor Mariakerke en later ook andere deelgemeenten

Cultuur Gent realiseerde dit wandelplan in samenwerking met
DSMG, Dienst Stadsarcheologie en de Groendi Dank aan
Bea Baillieul, Tina De Gendt, Frederik Vanderstraeten en Begijnhof
Sinte-Elisabeth vzw. lllustraties Lukas Verstraete. Mei 2018
V.U. Mieke Hullebroeck, stadhuis, Botermarkt 1, gooo Gent

(" CULTUUR GENT ge“t.‘

€ STATION PAYS DE WAES

We kennen de Dampoort vandaag als één station op
de lijn naar Antwerpen, maar in de 19de eecuw zag het
er hier helemaal anders (en mooier) uit. Twee aparte
stations bedienden apart de lijnen Gent-Waas en Gent-
Eeklo. De neoclassicistische gebouwen stonden op het
Antwerpenplein, ter hoogte van de huidige bushaltes. De
trein Gent-Waas werd afgeschaft in 1911 en bovenop die
lijn werden de Land van Waaslaan, Victor Braeckman-
laan en Alfons Braeckmanlaan aangelegd. Het tracé volgt
kaarsrecht de oude sporen, vandaar dat we vandaag zelfs
diep in Sint-Amandsberg nog een onbelemmerd zicht
hebben tot aan de drie torens in het centrum.

© sPITAALPOORT BELUIK

Dit steegbeluik werd gebouwd ter hoogte van de vroe-
gere ‘Spitaelpoort’, een toegangspoort in de omwalling
van Gent die in 1577 vervangen werd door de Dam-
poort. Het beluik kwam er in 1880, in de periode waar-
in Sint-Amandsberg volstroomde met arbeiders voor de
nieuwe industrie. Tot de jaren 1980 bleven de woon-
omstandigheden er dezelfde: alle bewoners deelden er
sanitair en een waterpomp, verwarming gebeurde met
kolen. Zulke beluiken werden grotendeels bewoond
door Turkse arbeidersgezinnen. In
2010 werden de (leegstaande) beluik-
huizen even gekraakt door de beweging
‘Solidariteit van Onderuit’ , die er een
twintigtal dakloze gezinnen onder-
bracht. Na de uitzetting werd het hele
beluik opgekocht en mooi gerenoveerd.

€ BRAECKMANSCHOOL

Op het gevelopschrift staat nog te lezen Grote School
Braeckman-Van Biezen, maar de parochiale jongensschool,
genoemd naar burgemeester Victor Braeckman, sloot hier
al in 1958. Enkel de monumentale toegangspoort van
architect Jan Rooms blijft nog over. Weetje: in december
1966 werd achter deze poort, in het toenmalige Centrum
Ten Berg, eenmalig een moskee ingericht voor de eerste
Turkse arbeiders in Gent. Het was een primeur in Gent,
enkel tijdens de periode van de ramadan.

O caMPO SANTO

Het Campo Santo is zowat het Pere Lachaise van Gent,
maar dan zonder de toeristen. Je stapt er tussen een
indrukwekkende verzameling praalgraven en familiekel-
ders, fotogeniek gelegen op de Sint-Amandusheuvel met
haar oude barokke kapel. Pastoor Joseph Van Damme zag
het kerkhof al van bij het begin in 1847 als een elitaire
begraafplaats en probeerde het aan de welgestelden te
slijten als de mooiste plek om op het Laatste Oordeel te
wachten. Geen plek voor jan en alleman dus, wel voor
beroemde kunstenaars en geleerden. Het Campo Santo
kreeg dit statuut volop in 1848 na de bijzetting van Jan
Frans Willems, voorvechter van de Vlaamse Beweging.
Sindsdien werden er veel Vlaamse prominenten begraven,
samen met Gentse bourgeosie en volkshelden. Namen die
elke Gentenaar zou moeten kennen zijn textielbaron Ferdi-
nand Lousbergs, dokter Joseph Guislain, houtsnijder Frans
Masereel, politicus Wilfried Martens, dichter Karel Van de
Woestijne, schrijfster Rosalie Loveling, kunstpaus Jan Hoet
en zanger Luc De Vos. De verhalen over dit kerkhof —en
er zijn er genoeg— staan verzameld op de aparte wandel-
kaart “Campo Santo — een berg Gentse geschiedenis” met
een overzichtsplan erbij om de juiste graven te vinden.

© VISITATIEKLOOSTER

Het Klooster van de congregatie van de zusters van
Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, kortweg de Visitatie, werd
als liefdadigheidsgesticht opgericht door Henricus Bracq,
bisschop van Gent. De zusters gaven er lager onderwijs
en handwerk aan de arme meisjes van de parochie. Voor
de burgerkinderen was er een afzonderlijke school en het
instituut omvatte ook een pensionaat voor jonge wezen
“die door de maatschappelyke stand van hun familie een verzorgde en
degelyke opvoeding dienden te krijgen in het Frans en in het Viaams.”
Zo een weeshuis dat zich specifiek richtte
op de hogere klasse was een uniek gegeven
in Belgié. Op het einde van de 19de eeuw
woonden er vijftig inwonende wezen bij
vijftien zusters. Vandaag is de Visitatie nog
steeds een klooster, in de twintigste eeuw
uitgebreid tot kleutertuin, lagere school,
middelbare school en normaalschool.

© ouD GEMEENTEHUIS

Sint-Amandsberg was in de 19de eeuw nog een gehucht
binnen Oostakker, maar dat was niet meer houdbaar toen
het zich met zijn industrie en grootschalige bloemisterijen
sneller ontplooide en ook veel meer inwoners kreeg. De
nicuwe gemeente werd een feit in 1872 en daar hoorde
natuurlijk een gemeentehuis bij. Architect Modeste Denoy-
ette kreeg van burgemeester Braeckman de opdracht voor
een neogotisch raadhuis en voor het pronkstuk van de
nieuwe gemeente werden kosten noch moeite gespaard.
Het mooie resultaat heeft vier verschillende fantasierijke
gevels, dus het loont de moeite om het uit verschillende

hoeken te bekijken.

o TEXTIELBEDRUF PLATTEAU

Henri Platteau richtte in 1922 een groot confecticatelier op
aan de Antwerpsesteenweg. De productie bestond uit hem-
den, pyjama’s en lingerie. Er werkten ongeveer honderd
vrouwen en één man, de chauffeur. Na het faillissement
richtte Gilbert Steurbaut er zijn Klankstudio

in, waar hij in de jaren 1980 vooral klassicke

muziek (en een paar platen van Urbanus)
professioneel opnam. De straatzijde is nu

omgevormd tot appartementen maar de stu-

dio is, in afgeslankte versie, nog in gebruik.

© WONING HARTMANN

De Deen Joannes Hartmann vestigde zich na talrijke rei-
zen door Europa in Sint-Amandsberg in 1897. Hij zag dat
de grond hier ideaal was voor het kweken van azalea’s, en
met zijn neus voor zaken groeide het bedrijf razendsnel.
Paardenspannen en vrachtwagens reden op en af naar het
Land van Waasstation waar palmen, laurieren, azalea’s en
hortensia’s op de trein werden gezet. Hartmann leverde
wereldwijd, zelfs aan de sjah van Perzié en de sultan van
Marokko. In zijn indrukwekkende verzendingshal werkte
125 man. Vandaag is het grootste stuk van de gronden ver-
kaveld, maar zijn villa is wel mooi bewaard. Let ook op de
windroos bovenop de wintertuin: het vikingschip verraadt
dat hij Denemarken nooit helemaal vergeten is.

© SCHUTTERSTOREN

Een boekentoren in Sint-Amandsberg? Niet echt. Hand-
boogmaatschappij Vooruit werd gesticht in 1875. Om
geen verwarring te zaaien met de socialisten — want
het was een uitgesproken katholieke vereniging — werd
de naam uitgebreid naar “Immer Vooruit in Deugd en
Vreugd”. In 1970 vervingen de schutters hun staande wip
door deze toren van meer dan 30 meter hoog, vandaag
nog altijd in gebruik.

@ ROZEBROEKEN

Het is eigenlijk een wonder dat de Rozebroeken en het
aangrenzende Sint-Baafskouterpark er vandaag zo mooi
bij liggen. Ten eerste omdat de industrialisatie in Gent in
de 19de ecuw zo wild om zich heen greep, dat het merk-
waardig is dat dit gebied nooit werd ingenomen door fa-
brieken of beluiken. Bovendien was het voor het grootste
stuk van de 20ste ecuw een publick stort en de eigenaars
wilden het in de jaren *80 laten verkavelen. Het is dankzij
protest uit de buurt dat het behouden kon worden als park-
gebied. De Stad Gent luisterde naar de actiegroep, kocht
de gronden aan en richtte er een park in. In de “prettige
wildernis” kreeg de natuur zoveel mogelijk vrij spel: een
speelplek met heuvels en natuurlijke elementen zoals een
omgevallen boom, wild begroeide heuvels en kleine grach-
ten. Ook historische elementen van de oude Sint-Baafskou-
ter zijn in ere hersteld zijn, zoals de ‘Crieckerie’

of kriekenboomgaard. Een zwembad stond er al

sinds de jaren ’70, en de vernieuwing tot water-
pretpark (2012) heeft de Rozebroeken nog meer

op de kaart gezet voor Gentse sportievelingen en

families met kinderen.

@ sITE OUD-HERLEGEM

Dit stuk van de Sint-Baafskouter was tussen 1930

en 1975 een publiek stort. Het oude landschap
verdween onder een dikke laag grof huisvuil. Bovenop de
vervuilde grond kwamen er daarna gewoon volkstuintjes,
waarvan je nog de verschillende hagen ziet als restant van
de indeling. De volkstuintjes zijn — om begrijpelijke rede-
nen — verhuisd (naar de Hogeweg), maar bij de heraanleg
van het park in 2006 werden toch archeologen ingescha-
keld. Zij wisten op basis van middelecuwse verslagen dat
de site al in 966 in gebruik was als grond van de Sint-
Baafsabdij. Ze stootten bij de opgravingen inderdaad op
cen middeleeuws grachtensysteem, steunpalen van een
houten brug uit de 13de-14de eeuw (aan de oevers van de
heraangelegde cirkelvormige gracht die je vandaag ziet),
en zelfs aardewerk uit de prehistorie.

@ pasTORI

De pastorij werd gebouwd in 1883 door Gustave Hoste, de
architect die ook de Heilig-Hartkerk tekende. Er woonde
al jaren geen pastoor meer en een groep gedreven buurt-
bewoners wilde de plek behoeden voor verval. Nu is er
een atelier en uitleendienst van werkmateriaal. Op vrijdag
kan iedereen er overdag komen co-worken en ‘s avonds is
er een populair café met telkens andere buurtbewoners
achter de bar. In de zomer organiseert Pastory ook kinder-
opvang en open tuindagen.

@® DE WASSERL)

Al in 1930 werd hier een wasserij uitgebaat, later ook een
industriéle droogkuis. In 2011 sloot die finaal de deuren,
waardoor de grote site leeg kwam te staan. Het binnen-
gebied zal voor een stuk gesloopt worden voor groen. De
transformatie maakt deel uit van ‘En Route’, het stads-
vernieuwingsproject dat de wijken van de Dampoort
en Sint-Amandsberg zoveel mogelijk wil vernieuwen in
samenwerking met de bewoners. Hier zijn dat “De buren
van de wasserij” die al in de zomer van 2017 begonnen
met een schrijnwerkerij, tijdelijke brouwerij en skatelessen.

@ WOLTERSLAAN

Gustave Wolters wilde als rector van de universiteit een
enorme plantentuin in de Heirniswijk aanleggen, maar
zijn plannen werden doorkruist door de textielbarons
Baertsoen en Buysse. Tot zijn ontgoocheling kreeg de
Heirnis een grote textielfabriek en straten met armoedige
arbeiderscités. Er waren ook plannen voor een echte haven
aan de Schelde, maar die kwam nooit van de grond, op
de blauwselfabriek en een houthandel na. Enkel een inge-
korte versie van Wolters’ geplande promenade-avenue
bleef over: de Wolterslaan. Die was in de eerste helft van
de 20ste ecuw nog een winkelstraat waar de schippers-
vrouwen hun inkopen kwamen doen.

@® STATIONSGEBOUW

Sinds 1888 bevond zich aan het einde van de Toekomst-
straat de terminus van de buurtspoorlijn Gent-Zaftelare.
De stoomtram deed er 75 minuten over om Zaffelare te
bereiken, tenzij hij stil viel op de helling naar het Heernis-
plein toe. Dan stapte iedereen af om de tram een eindje te
helpen duwen. Vandaag zit in het oude stationsgebouw het

kinderdagverblijf De Bijendans.

@ MALMAR / BIUGAARDEHOF

Van stinkende beluiken tot trendy cohousing: de strook
tussen Gent-Dampoort, het winkelcomplex aan de Den-
dermondsesteenweg en de Nijverheidstraat heeft een lange
weg afgelegd. In 1870 werd hier de enorme katoenspin-
nerij en weverij van Baertsoen—Buysse gebouwd. Veel van
de arbeiders woonden in droevige omstandigheden in de
aangrenzende beluiken, die oudere Gentenaars nog ken-
nen als de Tsjiepkesdreve. De fabriek ging failliet in 1969
en werd gedeeltelijk overgenomen door de kopergieterij
Malmar, die ook een stuk van de stelplaats van de NMBS
had ingenomen. Malmar evolueerde van een ambachtelij-
ke kopergieterij naar een toeleverancier van Volvo, maar
een verdere uitbreiding in 1989 zagen de Gentenaars niet
zitten in deze dichtbevolkte buurt. De tijden waren veran-
derd en het bedrijf verkaste met steun van de stad naar
een locatie in de haven. Vanaf 1997 begon de site te ver-
krotten en buren namen het initiatief om binnen de muren
van de (nu dakloze) fabriek een ecologische buurtmoestuin
en ontmoetingsplek te creéren. Het was de basis voor het
tockomstige Bijgaardehof, een groot woonproject met 57
woningen en een wijkgezondheidscentrum. Zoveel mo-
gelijk muren van de Gentse graffitikunstenaar Roa zullen
bewaard blijven in de huizen en tuinen. Tegenwoordig zijn
diens grote muren met dieren (in herkenbare zwart-witstijl)
bekend van Los Angeles tot in Australié, maar het is hier
in de oude Malmarfabrick dat Roa de stiel kwam oefenen.

@ cINEMA scALA

Cinema Scala ging open in 1954 en heeft nog films
gedraaid tot in 1976. Daarna werd de filmzaal een han-
delszaak en bank om uiteindelijk zwaar te verkommeren.
Theaterplatform heeft er met geld van de stad nu weer
een populaire zaal van gemaakt voor volkstoneel in het
Gents en amateurvoorstellingen.

@ scHOOL VAN DE WASSTRAAT

De school in de Wasstraat — vandaag Freinetschool De

Vlieger — werd in 1883 gebouwd als stedelijke school

voor jongens (ingang via Nieuwhof) en meisjes (ingang via

Dendermondsesteenweg). Dat was midden in de toen
gloednieuwe arbeiderswijk, dus veel kinderen
kwamen uit de beluiken verderop. Zoals veel
scholen in Gentse arbeiderswijken was de school
erg op de terugweg qua aantal leerlingen in de
jaren zestig. Toen de ‘vreemde bevolking” van
Gent in 1974 plotsklaps verdubbelde, werd het
één van de cerste ‘100%-scholen’: scholen waar
meer dan 90 procent van de leerlingen anders-
talig was. Als reactie op deze instroom vormde de
school zich om tot methodeschool.

( KERKHOF / SPEELTERREIN

In 1784 vaardigde keizer Jozef II een verbod uit op begra-
ven binnen de stadsmuren. Rond Gent werden daardoor
twee nieuwe gemeentelijke begraafplaatsen aangelegd: één
bij Mariakerke en één hier: het Dampoortkerkhof, waar
onder meer alle Gentse Joden op een apart perceel werden
begraven. Het kerkhof werd in 1877 gesloten: de ene helft
werd vrijgemaakt voor de bouw van de school in de Was-
straat, de andere helft zou nog 30 jaar blijven liggen uit
respect voor de recente overledenen. Uiteindelijk werden
het bijna honderd jaar. Pas na de Tweede Wereldoorlog
werd een deel van de grond heringericht tot openlucht-
zwembad. De rest van het terrein werd een speelterrein
voor kinderen uit de buurt. In de jaren ’70 en *80 stootten
kinderen die hun schepjes er wat te diep in de grond sta-
ken, wel eens op een hand of een voet...

@) BEGIINHOF

Het liberale stadsbestuur dat in 1860 in Gent aan de
macht was, had progressieve ideeén over stadsontwikke-
ling. Het ommuurde Sint-Elisabethbegijnhof aan de Brug-
se Poort stond die urbanisatieplannen in de weg, wat erop
uitdraaide dat de begijnen hun eeuwenoude hof moes-
ten verlaten, met de nodige machtsontplooiing en deur-
waarders erbij. Het katholiecke antwoord bleef niet lang
uit. Een aantal geldschieters, vooral hertog Engelbert van
Arenberg, pleitten voor een nieuw begijnhof dat er moest
komen net buiten Gent, hier in Sint-Amandsberg dus. De
18 aannemers en 600 bouwvakkers stampten het in een
recordtijd van twee jaar uit de grond, in 1873 en 1874.
Het neogotische hof ligt er vandaag nog altijd sereen bij
rond de kerk van Jean Bethune, met in totaal 80 huisjes
en 14 conventen (gemeenschappelijke huizen). De laatste
begijn overleed in 2003 en het begijnhof kreeg een aantal
nieuwe bestemmingen. Behalve privéwoningen zitten er in
deze oase ook nog veel socio-culturele verenigingen en het
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits
Gysseling (huisnummer 46).

@) GEDENKTEKEN WARNEFORD

Zondagavond 6 juni 1915. Oberleutnant Van der Haegen
en zijn 8 bemanningsleden stijgen op vanuit de zeppelin-
loods in Etterbeek. Ze gaan Londen bombarderen, maar
door de dichte mist raken ze niet verder dan Calais, waar
ze hun bommen moeten lossen. Op de terugtocht komen
ze in Lovendegem in het vizier van de Britse piloot Regi-
nald Warneford. De Duitsers openen het vuur, maar de
jonge piloot cirkelt behendig langs het luchtschip tot hij er
rond de Brugse Poort boven geraakt. Aan de Palinghuizen
gooit Warneford één voor één zijn granaten (het waren
geen bommen) uit boven de zeppelin, en de laatste is raak.
Het brandende gevaarte drijft dan stuurloos richting Dam-
poort, gevolgd door een joelende menigte Gentenaars, en
boven het begijnhof explodeert de eerste gascel. De brok-
stukken slaan door het dak van een begijnenhuisje en tref-
fen de achtjarige Odile Maes fataal. Om halfdrie s nachts
breekt de zeppelin boven het gemeentehuis in twee en het
voorste stuk belandt op de slaapzaal van het Visitatickloos-
ter, waar één van de zusters in de brand overlijdt... Dat
is het verhaal achter de naam Reginald Warnefordstraat.

@ LOGEMENTSHUIS

Door de nabijheid van de haven was Sint-Amandsberg tot
de jaren 70 goed voorzien van ‘logementshuizen’ waar
tijdelijke arbeiders kort konden verblijven. Een van de
beruchte logementshuizen was het huis van ‘Dikke
Trees’ op de splitsing van de Grondwetlaan en de
Antwerpsesteenweg. Van hieruit rekruteerde pionier
Necmi vanaf 1964 Turkse mijnwerkers uit Genk voor
Gentse bedrijven. Hij voorzag de mannen ook van
onderdak, zodat het logementshuis al snel erg druk
werd. Necmi en Dikke Trees propten de kamers vol

en lieten de mannen per bed betalen, waardoor de
toestand er onleetbaar werd. Ook bemiddeling van
Gilbert de Kapper (die zijn zaak had in het kapsalon
vlakbij) hielp niet om de leefomstandigheden te verbete-
ren. Uiteindelijk werd Necmi aangegeven bij de politie en
het land uit gezet.

@ SITE HOGEWEG

In de droge zomer van 1983 ontdekte piloot Jacky Semey
bij het overvliegen cirkels in de maisvelden tussen de Ho-
geweg en de Sint-Bernadettestraat. Op luchtfoto’s werden
ze herkend als bronstijdgratheuvels (tussen 2000 en 800
voor Christus) met grachten errond. De heuvels waren in
het landschap afgevlakt door eecuwen erosie en landbouw,
maar ze zijn nu weer zichtbaar gemaakt als speelheuvels
in de nieuwe verkaveling. Tijdens de opgravingen stootten
ze ook op fundamenten van huizen uit de IJzertijd, op
Romeinse graven en wegen, waterputten, middelecuwse
restanten en een loopgraaf uit WOIL De straten kregen
namen die naar de archeologische rijkdom van de plek
verwijzen: Romeinse Weg, Bronstijdweg... Aan de woon-
wijk grenst ook het parkje van La Sapiniére, waar vroeger
het Bloedkot stond: een fabrick die varkensbloed tot mest-
stof verwerkte. De bijhorende villa is vandaag het lokaal
van schuttersvereniging Sint-Sebastiaan.

@ WOONWIIK ST-BERNADETTE

De tuinwijk aan de Sint-Bernadettestraat is gebouwd in
1923 en uitgebreid tot de jaren ’50. De huizen en lage
appartementen zijn typisch voor de sociale woningbouw
van toen, waarbij er ook plaats voorzien werd voor win-
kels en een basisschool. Ook vandaag heeft de Sint-Ber-
nadettewijk met haar 200 woningen nog zijn uitgesproken
karakter, met een eigen buurtwerking en scoutsheweging.

@ HET HOSPICE

Het LDC Wibier en woonzorgcentrum de Heiveld groei-
den uit het voormalige “hospice” van Sint-Amandsberg,
dat in 1879 opgericht werd voor arme zieken, bejaarden
en wezen. Het was er geen luilekkerland: de behoeftigen
moesten hard werken op de boerderij. De naarstigen
werden beloond, de luiaards gestraft met water en brood.
Later kwam er ook een hospitaal waarvan vooral de
materniteit herinnerd wordt: 23.201 Sint-Amandsberge-
naren zijn hier namelijk geboren, tot de
sluiting in 1988. Het neoromaanse gods-
huis en de kapel van Modeste De Noyette
blijven nog over van het originele hospice,
de rest van het dienstencentrum is hyper-
modern en nog steeds aan het uitbreiden.

@ CARELSHOF

In het park van kasteel Silford waren bij momenten 12
hoveniers in dienst. Er stonden een garage voor twee
auto’s, een koetshuis, stallen, een grote vijver, een zwem-
bad, een tennisveld, een boomgaard, twee grote vogel-
kooien, een orangerie, een Chinees paviljoen en serres
voor bloemen, druiven en perziken. De uitgestrekte gron-
den werden verkaveld in 1930, maar het kasteel ziet er nog
grotendeels uit zoals in 1911, toen het in handen was
van Karel Carels (fabrikant van grote dieselmotoren
aan Dok Noord). Het Carelshof is nu een klasseplek
voor feestelijk ontbijt, zakenlunch of tuinfeest.

@) SPELLEKENSPARK

Deze traditionele boerderij met haar monumentale toe-
gangspoort is een restant van het landelijke Sint-Amands-
berg. In het heraangelegde boerenhof zit nu de post, de
bibliotheek, een speeltuin, een klein skatepark en natuur-
lijk het poppentheater van Pedrolino, waar Pierke op
woensdagnamiddag het Gentse dialect levend houdt.

@ WOONWIJK WESTVELD

Deze woonwijk uit de jaren *50 en *60 is een typische
naoorlogse volkswijk. Hij bestaat uit 200 traditionele
eengezinswoningen met hun eigen tuintje, aangevuld
met bejaardenwoningen en duplexen. Uiteraard hoor-

de bij een katholieke volkswijk ook een parochiekerk.
Paul Van Maele ontwierp de Heilig Kruiskerk in strak-
ke modernistische lijnen met een open klokkentoren en
typerende glasramen.

@ BLAUWSELFABRIEK

De koopzaal voor AGA-fornuizen is wat overblijft van
één van de grootste fabrieken van Sint-Amandsberg: de
“Bleu d’outremer et couleurs de Mont Saint Amand”, in
de volksmond de blauwselfabriek. Het zakje blauwsel is
wat de vorige generatie nog kent als toevoegsel voor bij de
witte was: door een optisch effect ziet linnen er nog witter
uit als er een zweem van ultramarijn blauw over ligt. De
blauwselfabriek, waar de arbeiders ook echt met een lichte
smurfentint naar huis gingen, was een belangrijke produ-
cent voor heel Europa en zelfs daarbuiten. Er werden ook
pigmenten in poedervorm geproduceerd. In de jaren 1920
lag er zelfs een spoorlijn langs de Nijverheidskaai om een
rechtsreckse aansluiting te krijgen met de Schelde, waar
de goederen werden overgeslagen op binnenschepen. De
fabriek moest de deuren sluiten in 1986 door de strengere
milieuwetgeving.

630 Amandus, een zendeling uit
Frankrijk, komt onze streek kerstenen. Bij-
zonder welkom is hij niet, op een keer gooit
men de prediker zelfs in de Schelde. Elke
vrijdag gaat hij bidden op de heuvel die
later zijn naam krijgt: de Sint-Amandsberg.

1872 Sint-Amandsberg scheidt zich af
van het landelijke Oostakker. Met de vesti-
ging van textielfabrieken en grote bloemis-
terijen komen er ook veel beluiken langs de
Antwerpse- en de Dendermondsesteenweg.

191 2 Het station Pays de Waes wordt
afgebroken. Op het tracé van de oude
spoorlijn komen de kaarsrechte Land van
Waaslaan, Victor Braeckmanlaan en Alfons
Braeckmanlaan.

191 5 Op 7 juni haalt Reginald War-
neford een Duitse zeppelin neer boven
Sint-Amandsberg, na een heroisch luchtge-
vecht en onder luid gejuich van de Gente-
naars. De onversaagde Britse piloot wordt
een held in Gent en ver daarbuiten.

1943 Op 9 oktober eist een bombar-
dement verscheidene slachtoffers. De bom
slaat in op de hoek van de Molenstraat
en de Engelstraat. Zeven buurtbewoners
komen om het leven.

201 0 het eerste Copacobana festival
lijkt nog het meest op een veredelde bar-
becue, maar wordt daarna bijna elk jaar
een podium groter. Het gratis festival haalt
iedereen naar het Rozebroekenpark in het
laatste weekend van juni.

1540 Keizer Karel beveelt de afbraak
van de Sint-Baafsabdij en de bouw van het
Spaans Kasteel. Daarvoor is ook een dicht-
bij gelegen stadspoort nodig, en dat zal uit-
eindelijk in 1577 de Dampoort worden.

1847 Aanleg van Campo Santo. Eén
van de eerste eregasten is Marie de Hemp-
tinne, dochter van katoenbaron Felix de
Hemptinne. De “engel van Gent” had zich
zo lang ingezet voor armen en zieken tot ze
zelf aan de gevolgen van cholera stierf.

1874 De begijnen trekken in het

nieuwgebouwd begijnhof. De ingang naar
Sint-Amandsberg gericht, de rug naar de
stad Gent, uit onvrede met het feit dat ze
verjaagd werden uit het Groot Begijnhof
Sint-Elisabeth in de stad.

1964 De eerste Turkse gastarbeider
arriveert in Sint-Amandsberg. Necmi uit
Posof (in het Noord-Oosten van Turkije)
betrekt het logementshuis van ‘Dikke Trees',
van waaruit hij Turkse mijnwerkers uit Genk
rekruteert voor de Gentse bedrijven.

1977 Sint-Amandsberg fusioneert met
Gent in de grote fusiegolf. De gemeente
en haar inwoners behouden nog altijd hun
eigen karakter, maar voortaan dus als on-
derdeel van Gent.'

201 2 Heropening van het zwembad
in de Rozebroeken (nu Lago). Het is vol-
ledig vernieuwd tot een olympisch bad en
waterpretpark met alles erop en eraan.
Een vaste waarde voor de Gentenaars.



EVARIST VAN DEN DORPE
(1879-1968) Groeide op in de wijk van 't Half
Maantje, waar zijn ouders een herberg uitbaat-
ten tussen de beluiken. Toen Evarist in het zesde
leerjaar de eerste van de klas werd, droomde zijn
vader van een job als onderwijzer. Maar zo ging
dat niet met een volkskind in die tijd en hij werd
metaalbewerker aan de Kleindokkaai. Zijn klein-
dochter Rita schreef een sappig boek over zijn bele-
venissen, “De Primus van 't Half Maantje".

ALFONS BRAECKMAN
(1827 - 1872)

De familie Braeckman had
overal haar handje in, in het
Sint-Amandsberg van de 19de
eeuw. Leopold bezat er een
brouwerij, Christiaan een in-
dustriéle molen en Frederik een
zeepziederij. Alfons Braeckman
werd de eerste burgemees-
ter, Victor de tweede. Ook
Benoit en Jozef Braeckman
werden later nog gemeente-
raadsleden, maar enkel Alfons
en Victor kregen hun eigen
straatnaam.

HENRI VAN CLEEMPUTTE

(1848 - 1922) Dokter Van Cleemputte vestig-
de zijn praktijk aan de Antwerpsesteenweg in
1873. Hij zette zich belangeloos in voor de armen
en was zo geliefd dat hij in 1908 met trompetten
en vuurwerk werd ingehuldigd als burgemees-
ter van Sint-Amandsberg. Ondanks zijn populari-
teit stierf hij straatarm in het Hospice, maar een
inzameling bezorgde hem toch nog een graf-
monument op het Campo Santo.

JOSEPHA GOETHALS
(1915 - 2003)

Josepha Goethals was groot-
juffer in het begijnhof van
Sint-Amandsberg en een van de
laatste begijnen van Gent. Zij en
Marcella van Hoecke (overleden
in 2008) leven nu enkel voort
als straatnamen in de nieuwe
verkaveling aan de Kasteel-
wegel. De unieke architectuur
van de begijnhoven blijft over-
eind als UNESCO-werelderfgoed,
en dat van Sint-Amandsberg is er
een mooi voorbeeld van.
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SINT-AMANDUSKERK (1847)
* Architect Mathias Wolters
* Neogotisch
* Merk op: de toren is een stuk donker-
der dan de rest. Dat is omdat de kerk
grondig verbouwd werd in 1932 door
Antoine en Jan Rooms.

SINT-ELISABETH BEGIJNHOFKERK (1875)
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HEILIG-HARTKERK (1883)

¢ Architect Gustave Hoste
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* 1864 — 1947 = i * Architect Valentin Vaerwyck
* Bouwstijl eclectisch (zowel neogotiek, EID * Traditioneel met art deco-invloeden
neoclassicisme als art nouveau) @ * Deze decoratieve baksteenarchitec-

Schoolstraat 14, 44, 63, 65
Antwerpsesteenweg 271, 295-297, 561
Halvemaanstraat 94-96

tuur was ooit een schoolvoorbeeld van
een kerk die perfect paste in de (toen

nog) landelijke omgeving.

: HEILIG-KRUIS WESTVELD (1965)

ERNEST SNOECK ¢ Architect Paul Van Maele

* 1900 — 1986 * Modernistisch

* Bouwstijl art deco e Een sobere, strakke zaalkerk, die als

REGINALD WARNEFORD

(1891 - 1915) Al tijdens zijn opleiding kreeg
deze onstuimige Britse piloot te horen “This
youngster will either do big things or kill him-
self.” Warneford zette in 1915 de achtervolging
in op de Duitse LZ37 zeppelin, en wist hem uit
de lucht te halen boven Sint-Amandsberg. Tien
dagen later stierf hij, samen met een journalist,
tijdens een stomweg haperende demonstratie-
vlucht. Ze droegen geen gordel...

MATHIAS WOLTERS
(1793 - 1859) Mathias Joseph
Wolters was eerst belastings-
ontvanger en vertegenwoor-
diger voor een zijdefabrikant,
en schoolde zich in zijn vrije
tijd bij tot ingenieur-architect.
Tijdens het bewind van de Ne-
derlandse koning Willem | werd
deze duizendpoot een van de
leidende ingenieurs voor het
kanaal Gent-Terneuzen. Hij
ontwierp ook het Bisschoppe-
lijk Paleis aan de Reep en
de Sint-Amanduskerk in
Sint-Amandsberg.

GUSTAAF WOLTERS (1531 - 1914

Zoon van Mathias, die zich opwerkte van ingenieur
tot rector van de Universiteit Gent. Hij liet op zijn
gronden de Beeldhouwersstraat, Aannemers-
straat en de andere kenmerkende straten aan-
leggen. Eigenlijk had hij hier liever een kruidtuin
voor de universiteit gezien “als een ademha-
lingslong in de wijk der Heirnisse, waar werklieden
meest behoefte aan frissche lucht hebben,” maar
dat is hem dus niet gelukt.

DE ROSTE WASSER
(1879 - 1955) Ernest De Vriendt
had zijn wasserij in de School-
straat. Zijn specialiteit was
lingerie van de dames van
lichte zeden. Hij ging van café
naar café met een potsierlijke
hoed en zijn geit strak aan de
leiband, en verdiende een cent-
je bij als hij de inhoud van zijn
mand liet zien. De Roste Was-
ser riep iets te graag “Vive la
liberté!”, ook tijdens de oor-
log, maar de Duitsers verklaar-
den hem voor gek en lieten hem
dan maar met rust.

KAPPER GILBERT (1944 - 1995)

Gilbert Lamont maakte er in 1965 geen probleem
van om ook de eerste Turkse arbeiders te knippen.
Zijn kapsalon in de Antwerpsesteenweg werd een
integratiedienst avant-la-lettre: ‘Ziilbiye Berber’
(Gilbert de Kapper) vertaalde de post, bracht men-
sen naar het ziekenhuis en onderhandelde over
lonen. Bij zijn begrafenis in de Sint-Amanduskerk
stonden honderden Turkse rouwenden tot buiten
voor ‘hun’ heilige aan te schuiven.
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Victor Braeckmanlaan 44, 96-98, 177-177A, 179
Land Van Waaslaan 145 / Schoolstraat 40
Grondwetlaan 63 / Heweldstraat 253

Reginald Warnefordstraat 57, 63, 65, 120

JEAN DE SCHRYVER

+ 1891 — 1979

* Bouwstijl traditioneel

Antwerpsesteenweg 255, 309, 373
Visitatiestraat 3 / Grondwetlaan 118-120-122
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product van zijn tijd geen pracht en
praal uitstraalt. De elegante open klok-
kentoren staat los van het gebouw.

SINT-BERNADETTEKERK (1968)
¢ Architect André Platel, Leo Lefebure
* Modernistisch
* De sobere kerk is versierd met glas-
ramen in een geometrisch patroon. Als
de zon schijnt zie je ze van buitenaf
schitteren.

ODILEKE MAES
(1907 - 1915) Odileke verbleef
onder de hoede van haar tan-
te-begijn toen op 7 juni de
Duitse zeppelin brandend over
het begijnhof scheerde en
neerstortte. Het negenjarige
meisje stierf onder de brok-
stukken. Even verder in het
klooster van de Visitatie viel
nog een dodelijk slachtoffer,
zuster Eliza. Zij verbrandde
levend in haar bed. Een andere
zuster werd zwaar gewond.



